Boodschap Wesak Ceremonie, zaterdag 2 mei 2026

Ondertoeziend oog van de Boedha. Voor ons staat een schaal met hemels
water met geschenken uit Egypte en de (licht blauwe) Roos. Olie van de
Roos. En het Roos flesje waar het waterin zit van de 1001 bronnen

Laten we het licht van de Boeddha verwelkomen op zijn geboorte- en
sterfdag. En het licht dat hij tijdens zijn leven en ook hiema heeftingezet op
deze wereld

We verbinden ons met de wereldvrede waarvan we vereerd mogen zijn dat
steeds meer mensen dit hoog in hun vaandel hebben staan

Het gegeven om vrede te vereren, hier bewust mee om te gaan door eerst
vrede in jezelf te creéren

0 binnen, zo buiten

[lk zie nu een omtrek van een silhouet van een Boeddha in de lotushouding
met de handen omhoog]

Houd je handen maar omhoog

[lk zie nu onder het figuur van de Boeddha een witte lotus die uitstraalt en ik
zie ook het beeld van Ganesh. De indiase God met het olifantenhoofd]

Voel de stroom van Licht langs je hoofd naar beneden zakken en voel deze
vitstralen via je handen de wereld in

Wereldvrede mag prioriteit nummer 1 worden

Voor dlle wezens op deze aarde, rond deze aarde en in deze aarde



Laat eenieder het licht in zijn eigen ziel vergroten en hiervan bewust worden

Dat door de uitstraling hiervan vele zaken op deze aarde verlicht kunnen
worden

Voel dat wegen vrijgemaakt mogen worden om zo de intensiteit van het licht
te laten toenemen

Laat het licht van de bron [zegening van de schaal met een beetje
bronwater]

Laat de bronnen vanuit het heelal zich verbinden met de bronnen hier op
aarde

Zodat de oorsprong herdacht mag worden
Voel maar dat dit de uiteindelike weg is die gelopen mag worden
Terug naar de bron

Wees niet angstig, maar sta fier en rechtop om zo contact te maken met de
kracht in jezelf

Om zo verder in dit leven, dit aardse leven, je persoonlijke zaken tot het licht
te brengen, maar ook de wereldse zaken

Voel je vereerd, voel de zachtheid van dit water en voel de zegening die
hieruit fot stand komt

Dat alle zaken die nog opgeschoond mogen worden, gezuiverd worden met
het water uit de bron

Het Heilige water uit de hemelse bron
Het Heilige water uit de aardse bronnen
Voel dif tot stand komen

Voel rust en vrede nederdalen

En laat de duif van Vrede opstijgen

[lk zie de vlag van Israél waar witte duiven omheen vliiegen]
Laat ons weer her-enigen

Laat vrede in de harten van de mensen indalen



En laat deze oproep ook aankomen voor de harten die hier niet voor
openstaan

Laat ze de zachtheid voelen en het belang van hereniging in deze wereld,
op deze aarde, voor het aardse ras

Dank je wel

Ontvangen door Mariélle van der Schrier op 2-5-2026



